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Agenda

Jaarlijkse barbecue op zaterdag 30
augustus 2025. Inloop vanaf 15:30 uur,
barbecue begint om 16:00 uur.

Sinterklaasbingo op zaterdag 22 november
2025. Inloop vanaf 12:30 uur, en de
Goedheiligman komt omstreeks half drie.

Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari
2026. Inloop vanaf 13:30 uur.

Zet de data in uw agenda, en kom allemaal
in grote getale. Alle bijeenkomsten zijn
zoals gewoonlijk in de Prinsenhof aan
Bramanteplein 2 te Rotterdam.

Van de redactie (door Hetty van den Eijk)

Beste leden,

Het nieuwe jaar is alweer ruim onderweg. Op het
moment dat ik dit schrijf is het half februari en
koud buiten. Ik hoop dat u allemaal gezond de
feestdagen en jaarwisseling bent doorgekomen,
. envolfrisse moed aan 2025 bent begonnen. Enkele
. van u heb ik gezien op de Nieuwjaarsreceptie
afgelopen januari. Die was helaas minder druk
bezocht dan gehoopt, ondanks dat het weer goed
was.

In het verleden maakten mama en ik samen het koud buffet klaar, en
van alles dat overbleef maakte ik nieuwe schalen op en die gingen naar
de avond- en nachtdienst op diverse bureaus. Ook de mannen van de
Van Ghendt Kazerne verheugden zich al op wat komen ging. Het was
dus ook niet zo erg als er minder mensen aanwezig waren, er werd niks
verspild.

Nu maken de kundige mensen van de Prinsenhof het eten, en zij gaan
uit van het aantal mensen dat zich aanmeld. Als er dan minder komen,
blijven zij met het eten zitten, en dat is zonde. De diensten mogen
allang niet meer wat komen halen (sinds er GPS in de auto’s zit), dus
verspilling. Graag zou ik zien dat de zaal weer eens vol komt met leden,
ouderwets druk. Ook met de jongere garde, laat je gezicht eens zien, we
zouden graag eens kennis maken met de jeugdige politiemensen van
vandaag. Dienen door vriendschap is het motto toch?

We hebben alweer wat data in de agenda staan, die vindt je in de
inhoudsopgave. |k zou de ledenvergadering erbij willen zetten, maar
die is al geweest als dit blad bij u op de mat valt.

Verder zou ik nog weer eens willen vragen om me kopij te sturen, zoals
Richard Lems bijvoorbeeld heeft gedaan.

Oh, de foto op de voorpagina is van Richard Schretzmeijer. Hij heeft me
de foto beschikbaar gesteld, mooi he. Meer is te zien op zijn website
www.bttfotografie.nl

Heb jij of heeft u nog mooie foto's, uit heden of verleden, stuur ze me toe.
Mag alleen de foto, moet wel een verticale zijn als het voor de cover is.
Maar mag natuurlijk ook, heel erg graag zelfs, zijn met het bijbehorende
verhaal.

Tot snel maar weer.
Groetjes,

Hetty

Servo per Amikeco

IPA-ROTTERDAM



Van de voorzitter (door Henri Appeldoorn)

[T pm—— Beste lezers,

Inmiddels zitten we al weer redelijk in het nieuwe jaar en kan ik mij toch niet
geheel aan de gedachte onttrekken, dat ik toch nog steeds verrast word door
de geopolitieke zaken die op dit moment spelen. Als IPA Rotterdam hebben
we daar zijdelings mee te maken, gelet op het feit dat we onderdeel uitmaken
van een internationale organisatie. Over ons hoofd (Europa) worden inmiddels
onderhandelingen gevoerd tussen Rusland en Amerika over een land (Oekraine)
dat op het Europese continent ligt. Ik ben benieuwd wat de NAVO top in juni in Den
Haag nog gaat brengen. In ieder geval veel personele inzet.

Als er dan zo'n 26.000 politieambtenaren met de organisatie bezig zullen zijn, is
| dan de dagelijkse inzet wel gewaarborgd? Ondanks dat dit een grote inspanning
zal zijn van vele hulpdiensten, weet ik bijna zeker dat door de flexibiliteit van de
'. ' '8 gemiddelde politieambtenaar, de roosters weer gevuld zullen worden.
o " '.I i I. i )

Moeten we dit dan gewoon gaan vinden. Nee, zeker niet. Net als inzetten bij festiviteiten, voetbalwedstrijden
enzovoorts, zal dit altijd druk op de bezetting gaan opleveren. Maar ondanks dat zien we toch veelal door de jaren
heen (en vele lezers zullen dit herkennen) dat we toch altijd, waar nodig, weer een stapje extra kunnen doen voor
onze maatschappij. Het zit gewoon in ons politie-bloed. Al realiseer ik mij dat er grenzen zijn aan de inzet van
personeel.

Bovenstaande is mij een klein bruggetje naar wat mij nog meer bezighoudt. Namelijk, hoe kijken we tegenwoordig
naar onze politieagenten. Gewoon mensen die een vak uitvoeren wat we maar heel gewoon vinden, of zijn het, net
als zoveel hulpverleners, toch wel een klein beetje helden. Helden die dag en nacht voor ons klaar staan. Of zijn
we daar als Nederlanders gewoon te nuchter voor en, zoals de politieorganisatie pretendeert een afspiegeling van
de maatschappij te zijn, dat ook intern te weinig aandacht wordt geschonken aan de grote inspanningen die het
personeel levert.

Als ik kijk naar de omschrijving van het woord ‘held’ in de Dikke van Dalen, dan zie ik daar de volgende omschrijving:
“iemand die uitblinkt door moed.” Volgens mij stappen wij naar voren, en wordt dat ook van ons verwacht, op die
momenten dat dit noodzakelijk is om gevaar in te dammen of af te wenden.

In Amerika mocht ik eind vorige eeuw een klein beetje ervaren in New York hoe hulpverleners werden gezien als
helden, maar ook als zodanig werden behandeld naar aanleiding van heldhaftig handelen.

Persoonlijk denk ik dat onze organisatie te weinig stil staat bij onze helden die dag en nacht op pad zijn om
heldhaftig op te treden in dienst van onze maatschappij. Het wordt teveel als ‘gewoon’ werk ervaren.

Voor mij zijn het allemaal helden.

’f% Servo Per Amikeco
L
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Nieuwjaarsreceptie

Ondanks het eten dat overbleef, ook nadat meerdere leden lekker wat mee naar huis hadden genomen voor
de volgende dag, was het gezellig. Onderstaand een kleine impressie van de afgelopen nieuwjaarsreceptie,
die plaatsvond op 11 januari jongstleden.




Vriendschap door IPA (door Richard Lems)

Met de uitnodiging in onze bagage was ik, Richard
Lems, samen met mijn vrouw en dochter vrijdag
8 november jongstleden helemaal klaar om op
vakantie te gaan voor drie weken naar Polen.

Daar waren wij uitgenodigd op het feest ter ere van
het twintig jarig bestaan van IPA afdeling Jasto. Dit
vond plaats op zaterdag 16 november 2024 in het
prachtige hotel Janczar in Pstragowa.

In de feestzaal van het hotel, waar rond 17:00 uur
de genodigde IPA leden verzamelden met collega’s
uit Polen, Ukraine, Slowakije en wij uit Nederland,
begon een fantastische avond.

Na een officiéle toespraak, waarbij een ieder werd
welkom geheten, begon de feestavond die tot 04:00
uur duurde. Met live muziek, veel eten met diverse
gangen en genoeg te drinken (om te proosten). We
legden onze aanwezigheid vast door op te foto te
gaan met enige bestuursleden van een aantal IPA
afdelingen.

In het hotel was een kamer voor ons geboekt en
na een kort nachtje slapen pakten wij 's morgens
alvast onze spullen in de auto, en schoven hierna
aan bij een uitgebreid ontbijt.

Na nog wat gesproken te hebben met een aantal
leden die nog aanwezig waren, hebben wij de
voorzitter van IPA Jasto, dhr. Boguslaw Lach en
zijn echtgenote bedankt dat wij aanwezig mochten
zijn bij dit feest.

Wat een avontuur met veel goede herinneringen
aan fijne collega’s en nieuwe vriendschappen.

Zo werd ik later die week
door Beata Raus (voorzitster
van |IPA afdeling Krosno)
| uitgenodigd om mee te doen
aan een schietwedstrijd, waar
ik het kon opnemen tegen
een aantal collega's uit de
omgeving en waarbij ik een
certificaat ontving voor mijn
deelname.

Met een trots gevoel hebben
wij de presentjes van I|PA
Nederland uitgereikt. Dit werd
mogelijk gemaakt door IPA
afdeling Rotterdam, van MT
“afdeling bewaken en beveiligen” en door Marsha
van de afdeling International Den Haag.

Mochten jullie vragen hebben of interesse om
zelf richting Polen te gaan, dan hoor ik dat graag.
Samen met mijn (Poolse) vrouw kan ik mogelijk
bemiddelen.

Voor de IPA leden met belangstelling: Er zijn in
Polen veel aangesloten bedrijven, zoals hotels en
vakantiewoningen, waar je tegen een gereduceerde
prijs een kamer kan huren.
https://ipapolska.pl/ipa-houses-polska/

Zie hier het Poolse artikel op hun IPA site:
https://ipapodkarpacie. pl/2024/12/02/xx lat-
jasielskiego-regionu-ipa/




Teru g inde tlj d (door Johan Spinhoven)

Wat een rare kronkels hebben sommige TV
zenders, als er niks meer te verzinnen is gaan we
een terugblik laten zien of we gaan iemand zijn
geboortedag herdenken, soms na 90 jaar. “Wie dan
hoor ik vele denken?” Was recent op televisie, en
ging over Elvis Presley. Joh Johan maak je niet zo
druk man, laat gaan (dat zou trouwens een mooie
titel voor een televisie programma kunnen zijn).

Dan vind ik dat we het ook over jaar 1955 moeten
hebben, want toen was geboorte van Johan
Spinhoven, geboren op 16 juli 1955 te Polsbroek.
Terug in de tijd. Nee niet gelijk gaan mailen en
mij bellen (0-642852006),het gaat niet over mij
maar over de Brigade Koninklijke Marechaussee te
Brielle. Opgericht op 1 april 1966 met onder andere
paspoortcontroles in de Europoort-Rozenburg-
Havens. Mijn inziens ten onrechte gesloten op 11
november 1999. Ik krijg vaak e-mails (mjsports.nl@
gmail.com) van IPA leden wat nou zo bijzonder was
aan de brigade Brielle .

Ten eerste de brigadecommandanten in zijn
algemeenheid, maar adjudant Leen Klaassen in
bijzonder. Niet voor niets werd ik door hem “zijn”
oogappel genoemd, wat ik tot op heden trots met
me mee draag. Om maar een anekdote te noemen,
op mijn eerste werkdag 12 september 1977 had
ik mij een uur verslapen. Toen ik mij alsnog op de
brigade bij adjudant Klaassen melde zei hij droog:
“Kees van mij (zijn zoon, maar dit terzijde) verslaapt
zich ook wel eens, maar niet opkomen dagen is veel
erger dan iets te laat komen, waarvan akte”.

“Johan nu je hier toch staat, tank de KO-76-02
alsjeblieft af, want vanavond ben jij onze chauffeur
om ons naar de klaverjas avond te brengen van de
IPA, en jij bent dan mijn kaartmaat. Plaats: Brigade
Rotterdam, Westersingel. Voor boks fanaten, daar
stond een echte boksring waar vele politieagenten
en ook ik boksles kregen.




Waarop ik zei: "adjudant
ik durf u nu niet te
overtroeven”, met een
lachsalvo als gevolg.
Na afloop van deze
kaartavond, in plaats van
vijftig kilometer per uur
over de Groene Kruisweg
rijden, zeventig kilometer
aanhouden want dan had
je alle verkeerslichten
mee.

Er waren collega's die
zeiden dan stoplichten,
dan kwam Leen (ja ik
mocht Leen zeggen) met
de Wegenverkeerswet
naar de koffiekamer en
ging uit staan leggen dat
het verkeerslichten zijn en
de stoplichten achter de
KO-76-02 bevestigd zijn..

Nooit een dag ziek geweest,
en dat kwam door de sfeer!
Of, zoals Leen altijd zei,
je hoeft niet de hele dag 5
te werken, maar als je K. e v
doet moet je het goed doen. Wat ik van Leen heb
geleerd? Nooit een blad voor de mond nemen! Met
de North Sea Ferries (Norsun) naar Hull om kennis
maken met de Humber Side Police. Onderweg aan
boord aan de Skol bier en roulette spelen, met als
tip speel altijd met je geluksgetallen (7 en 33) en
op de 0. Altijd prijs. Terug in de tijd. Bij terugkomst
weer aan de slag bij NSF, tegen chauffeur van
bloemen zeggen dat hij te zwaar beladen is en
dan vele bossen afleveren bij collega’s. V1 bom
ontmanteling Stellendam, vol met vis terug naar
Brielle, ik wil terug naar “die” tijd!




IPA Internationaal

Dat IPA een internationale vereniging is weten we allemaal. Maar kijk je ook wel eens op de nationale
website, naar wat er allemaal georganiseerd wordt over de hele wereld? Leuke events waar jij/u ook vaak
aan deel kunt nemen.

Kijk eens op www.ipa-nederland.nl en zie wat er allemaal te beleven valt bij collega’s in andere landen.
Bijvoorbeeld:

IPA Ireland-Friendship week 70th Anniversary 28-9 t/m 3-10-2025

Of in eigen land:

PLANT EEN BOOM - GROENE IPA

19 april 2025 - 04 mei 2025

Namens de Sociaal-Culturele Commissie en het Green IPA Project ben ik verheugd aan te kondigen dat
het initiatief voor het planten van bomen in 2025 zal worden voortgezet na de enorme respons van onze
leden in het afgelopen jaar.

22 april is de Dag van de Aarde. Om deze dag te vieren, organiseert het Green IPA-project van de Sociaal-
culturele Commissie een wereldwijd evenement “PLANT a TREE-GREEN IPA” om het GREEN IPA-project
wereldwijd te promoten bij lokale gemeenschappen, scholen/hogescholen en tegelijkertijd onze collega’s,
hun families en vrienden samen te brengen om deel te nemen aan het planten van bomen. Meer specifiek
is het de bedoeling dat alle IPA-leden over de hele wereld ten minste één boom in hun regio’s planten,
in samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties op een schaal die wordt
bepaald door individuele secties/regio’s.

Het motto van het evenement zal zijn: “PLANT een BOOM- GROENE IPA”

IPA Zwitserland 70-jarig jubileum

Dit jaar viert IPA Switzerland haar 70-jarig jubileum. Ze nodigen u graag uit om dit jubileum met hen te
vieren van donderdag 27 tot en met zondag 30 november 2025 in Zurich City.

Of een heerlijke cruise:

IPA Spain Friendship Week and Cruise October 2025
IPA Spain, on behalf of IPA Catalonia, invite you to join them them on their Friendship Week touring five
major cities in Spain followed by an 11 day cruise around Spain, Portugal, France and Italy.

IPA Spain invite you to their Friendship Week Tour and Mediterranean and Atlantic Cruise from 11-29
October 2025.

The Spain IPA Friendship Week and Mediterranean and Atlantic Cruise tours along the most beautiful and
amazing places and landscapes of the country visiting their most iconic and fascinating cities and their
sites such as Madrid, Toledo, Granada, Seville & Barcelona and enjoying an unforgettable experience
with the wonderful 11 days cruise. Visit four countries, Spain, Portugal, France & Italy across both the
Mediterranean and Atlantic Seas visiting some of the most breathtaking and legendary cities.



Juiste tljd, juiste plaats (Bron: kombijde.politie.nl)

- =
Arianne van Rijt werkt op het Regionaal Service
Centrum en heeft nachtdienst. Die avond is het vrij
rustig. Tot even na middernacht de telefoon gaat...

Het verschil maken

De vrouw aan de lijn vertelt dat ze een scooter op
een fietspad heeft zien liggen met het licht nog
aan. |k vraag haar waar ze dat heeft gezien. Als ik
de locatie erbij zoek, blijkt dat het ergens in een
buitengebied is, midden tussen de weilanden. Ik
word getriggerd door haar verhaal en er schieten
meteen verschillende scenario’s door mijn
hoofd: variérend van een gestolen scooter die is
achtergelaten tot een verkrachting. Op mijn vraag
of ze iemand bij de omgevallen scooter heeft gezien
en of ze eventueel het kenteken heeft kunnen lezen,
geeft ze ontkennend antwoord.

Geen goed gevoel

De vrouw vertelt dat ze met de auto is gestopt. Ze
twijfelde of ze bij de scooter zou gaan kijken wat
er precies aan de hand was, maar ze durfde niet
alleen uit te stappen. Omdat ze er geen goed gevoel
bij had heeft ze meteen de politie gebeld. Ik geef
haar hier een compliment voor. Vervolgens vraag
ik of ze weer terug durft te gaan naar die plek om
het kenteken te kunnen achterhalen. Ondertussen

blijf ik aan de lijn en ‘loop’ ik als
het ware met haar mee richting
de scooter.

Ik leg uit dat ik al een melding op
de locatie heb aangemaakt in de
politiesystemen, die ik met een
druk op de knop bij de meldkamer
kan laten binnenkomen, zodat
mijn collega ‘s - indien nodig -
snel ter plaatse kunnen zijn. Na
een korte aarzeling weet ik haar
vertrouwen te winnen. De vrouw
@« zet haar angst opzij en rijdt terug.
Ze loopt langzaam en voorzichtig
met de telefoon aan haar oor
+ door de berm naar het fietspad
waar de scooter ligt.

- Ondertussen vraagt ze me of ik
haar nog steeds goed kan verstaan. |k stel haar
gerust en hoor haar zeggen dat het erg donker is en
ze goed moet uitkijken waar ze loopt. Als ze bij de
scooter is geeft ze me het kenteken door. Ik vul dit
meteen aan op de melding en ik vraag haar om goed
rond te kijken of ze echt niemand ziet liggen. Dan
verzoek ik haar om één keer hard te roepen zodat
we zeker weten dat er niemand meer aanwezig is.

‘Hallo?’

Luid klinkt haar ‘Hallo?' door de nacht. De vrouw
schrikt als haar harde oproep beantwoord wordt
met een zacht gekreun. De bestuurder van de
brommer blijkt tegen een paaltje aangereden te
zijn, is over de kop een weiland in geslingerd en aan
de andere kant van het fietspad terechtgekomen.
Hij blijkt verschillende gebroken ribben te hebben
en is zo ernstig gewond, dat hij niet meer op eigen
benen op kan staan. Zijn telefoon is hij kwijtgeraakt
en hij is de wanhoop nabij als plots de stem van de
vrouw klinkt.

Die nacht maken mijn meldster en ik samen het
verschil.




Vroeg €I’ (door Hetty van den Eijk)

Het stuks dat Johan Spinhoven me stuurde voor het
blad, zette me aan het denken en inspireerde me.
Hij had een gave tijd bij de Marechaussee Brigade
Brielle, en mist het nog steeds. |k kan me daar
wel wat bij voorstellen. Als ik kijk naar de Politie
en Marechaussee en alle andere diensten die lid
kunnen worden van de IPA, is niets meer zoals
het vroeger was. Persoonlijk weet ik niet waar het
aan ligt, hoe het er langzaam in is geslopen dat
het werken bij de Politie letterlijk en figuurlijk van
Gezag is gegaan naar een PTSS veroorzaker.

Ligt het aan de duizenden regeltjes die er door de
jaren bij zijn gekomen? Er mag en kan niks meer,
en dat komt de sfeer en ook het beeld naar de
“buitenwereld” niet ten goede in mijn optiek. In mijn
jeugd ging ik regelmatig met mijn vader mee varen
bij, wat toen de Rivierpolitie was. Mee het water
op, via laddertjes de schepen omhoog klimmen, de

havens controleren. Ik vond het machtig. Ook mocht
ik paardrijden bij de Bereden Brigade, toen nog aan
de Duivenvoorde straat (hoop dat ik de naam goed
heb, is al even geleden).

Bus gemist in de stad? Geen probleem, ik werd in
de C10 teruggebracht naar huis. Ook had ik een
krantenwijk, en bracht een krantje op het bureau
in het dorp, en dronk daar wat voor ik weer verder
ging met het rondbrengen van de kranten.

Later, als ik naar de Mdallerpier ging, mocht ik
mijn auto parkeren bij de Rivierpolitie. Ik kon
daar ook gewoon naar binnen lopen. Als ik aan de
Pompenburg bij bureau Voorlichting kwam, om
Coen van Maasloo ergens mee te helpen, hoefde ik
me niet tevoren aan te melden, of formulieren in te
vullen. Ik liep gewoon naar binnen, naar Coen zijn
kantoor.




Ik begrijp wel dat dit nu niet meer kan, vanwege
de “verkeerde” intenties die vele mensen zouden
kunnen hebben bij het betreden van een bureau.
Maar toch voelt het als jammer.

Een paar jaar geleden reed ik na een |IPA avond,
met een grote doos met salade en lekkers dat
was overgebleven na de nieuwjaarsreceptie, naar
het bureau in Schoonhoven. Ik had netjes tevoren
gebeld, en gevraagd of ze het op prijs stelden als we
wat eten kwamen brengen. Dus ik stond daar voor
de deur, melde me via de intercom, en zag iemand
naar de deur komen, die vervolgens niet open deed.
Na een paar minuten kwamen er twee dienstwagen
aan gescheurd en stapten er agenten uit met
getrokken pistool. Een hele rare gewaarwording als
je daar staat met al je goede bedoelingen. Nodeloos
te zeggen dat ik nooit meer terug ben gegaan naar
dat bureau.

Maar toch, waar is het misgegaan? Komt het doordat
de jeugd niet meer wordt opgevoed omdat de ouders
daar geen tijd voor hebben, of geen zin in? Komt het
doordat er teveel andere culturen in Nederland zijn,
waar een mensenleven weinig waard is als ze niet
hetzelfde denken als jij? Is de hele maatschappij
gewoon verloederd waar we bij stonden, en
hebben we dat te laat ingezien? Waarschijnlijk een
combinatie van al het voorgaande, maar het is en
blijft jammer. Ik had mijn kleinkinderen graag zo'n
vrije en zorgeloze jeugd gegund als ik die had.
En kleinere wereld ook, waarbij je niet dagelijks
de ellende van de hele wereld op je bordje bij het
avondeten geschoven krijgt.

Waar PTSS alleen voorkomt bij militairen die worden
uitgezonden naar oorlogsgebieden, en niet meer bij
alle zorgverleners gewoon hier in ons eigen land.
Waar politieagenten met ontzag worden tegemoet
getreden in plaats van met stenen en messen. Waar
een ambulance broeder op handen wordt gedragen,
als dank voor zijn handelen.

Waar de oude kreet, die vroeger op de muur van
mijn oude middelbare school stond, en die ik
nog altijd aanhang “make love not war” nog iets
betekent. Een utopie, ik weet het, maar ik mis het,
net als Johan. Die goede ouwe tijd.

Wees lief voor jezelf en elkaar. Hetty




Nepagent trapt in eigen val (sron: poitie.nt)

Dinsdagavond 18 februari dacht een 22-jarige
man uit Rotterdam snel buit te maken door zich
telefonisch voor te doen als agent en mensen op te
lichten. Hij had het niet slechter kunnen treffen: de
nepagent kreeg een echte agent aan de telefoon en
werd op zijn beurt erin geluisd.

Nepagent krijgt deksel op zijn neus

Rond 21.00 uur werd de meldkamer gebeld door
een collega. Hij vertelde dat zijn vader, die ook
werkt als agent, al twee keer was gebeld door een
zogenaamde nepagent. De oplichter belde hem met
het vertrouwde script waarmee hij het slachtoffer
zo ver wilde krijgen om sieraden en waardevolle
spullen klaar te leggen, zodat hij dit aan de deur
kon ophalen. Maar de zaak kreeg voor de oplichter
een onverwachte wending. Hij had namelijk niet
door dat hij per ongeluk een échte politieagent had
gebeld, wiens zoon 68k agent is.

=

Dubbel toneelspel

Vader en zoon agent zagen dwars door de verhalen
van de oplichter heen. Zij besloten op hun beurt mee
te werken aan het toneelspel en een ‘heterdaadje’
te creéren. De vader deed zich voor als onschuldige
en meewerkende oude man, ondertussen belde
de zoon de meldkamer om zo snel mogelijk een
politieauto naar het adres te krijgen. Er werd
een afspraak gemaakt met de oplichter die de
waardevolle spullen op het adres in Veenendaal
kon ophalen. De nepagent had geen idee dat hij in
zijn eigen val trapte en ging naar het adres toe. Nog
voordat er een politieauto ter plaatse was, was de
verdachte al aan de deur. Hij werd overmeesterd
en gearresteerd door de vader en zoon. Dankzij
de oplettendheid van de twee agenten, werd de
22-jarige oplichter uit Rotterdam aangehouden.
De nepagent mag zijn daden verantwoorden.
Zijn telefoon is in beslag genomen voor verder
onderzoek. De woning van de Rotterdammer is
doorzocht, daar vond de politie aankoopbonnen
van dure goederen en enkele duizenden euro’s aan
contant geld. Dit is in beslag genomen. De politie
sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Wat te doen tegen nepagenten?

Nepagenten zijn oplichters die zich voordoen als
iemand van de politie. De daders bellen (vaak
oudere) mensen op en doen zich voor als agent.
Hang direct op als je wordt gebeld door iemand
die zegt van de politie te zijn en die vraagt naar
kostbaarheden zoals sieraden of bankgegevens.
Bel de politie via 0900-8844. Zegt de oplichter dat er
iemand aan de deur komt, of staat er iemand voor
de deur? Bel direct de politie via 112!

Hoe kan ik mij aanmelden als lid van de IPA?

Maak gebruik van de QR code op de poster (zie blz. 29),

Of:

Ga naar de website www.ipa-nederland.nl
Klik op het kopje “lid worden”

Ga naar aanmelden

Lees de voorwaarden en klik op aanmelden

Begin met het invullen van het formulier bij “Mijn gegevens”

Klik onderaan op aanmelden.
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KOOP NU DE NIEUWE
IPA ROITTERDAM PAICH!




“DA NEDERLAND

Infernational Police Association

Meld je aan
bij de grootste
politievereniging
ter wereld!
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' Opleidingen, trainingen en
uitwisselingen met collega's
van over de hele wereld!
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